Van de kerkelijk werker

Kingdom of Heaven

Je herkent het misschien bij het huiswerk maken of op je werk; je bent net ergens goed
gestemd aan begonnen, maar al heel snel loopt het helemaal uit de hand. In de prekenserie
Kingdom of Heaven begonnen we ook goed gestemd in Genesis 1 met het spreken van God.
Hij sprak Zijn schitterende Koninkrijk tevoorschijn. Maar de hoofdstukken in Genesis die erop
volgenden waren minder rooskleurig; tegen het zwarte aan. Door menselijk (ons!) toedoen is
het Koninkrijk van God moeilijker zichtbaar geworden. Verdwenen is het niet; God laat niet
los wat Zijn Hand eenmaal is begonnen. Zo zijn we als gemeente onderweg naar Gods
toekomst. Ons gebed mag zijn: ‘Uw Koninkrijk kome!’. Bid u mee? Bart van ’t Ende

Vierende gemeente.

Zondag 3 september Doopdienst Benthe de Ruiter
Tijd: 9.30 uur

Voorganger: Ds. F. Verboom, Kampen

2¢ collecte: Kampereiland helpt!!!

Zondag 10 september

Tijd: 9.30 uur

Voorganger: Ds. W. Smit, Zwolle
2¢ collecte: Orgel

Zondag 17 september

Tijd: 9.30 uur

Voorganger: Ds. J.P. van Ark, Vorchten

2e collecte: Werelddiaconaat voor Myanmar

In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen
benen te staan. In 10 dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en
slachtoffers van de gewapende conflicten, landbouwgewassen tot

consumentenproducten. Ze verbouwen pinda's om tot olie te verwerken of gember om te
drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig
bestaan opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen.

Zondag 24 september in de openlucht.
Tijd: 9.30 uur

Voorganger: Dhr. A.B. van ‘t Ende

2¢ collecte: Lief en Leed

Pastorale gemeente
Geboren

Op 14 juli is Benthe Jara de Ruiter geboren. Benthe is het dochtertje van Wilco en Esther de
Ruiter-Groen en het zusje van Job, Myrthe en Bart-Jan. Op het kaartje staat:



Door Hem bedacht,
door Hem gemaakt,
Door Hem geliefd en aangeraakt.

We feliciteren dit gezin met dit mooie geschenk en wensen hun Gods zegen toe bij de
opvoeding van hun kinderen.

Start Winterwerk

Om alvast in de agenda te noteren; op zondag 24 september is de startzondag. Het thema is:
‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde'. De aanstekelijke oproep klinkt om mee
te gaan, de dienst van zondag zal niet alleen een zittend gebeuren zijn... Bart van ’t Ende

Bloembak
Bij de ingang van de kerk staat een bloembak met daarin planten die een connectie hebben
met de Bijbel. De akelei is zo’n plant.

De Akelei

De zeven blaadjes van de Akelei staan symbool voor de 7 gaven van de Heilige Geest. Die
zeven gaven van de Heilige Geest zijn:

1. Wijsheid

2. Inzicht

3. Raad

4. Sterkte

5. Kennis

6. Vroomheid

7. Ontzag voor God






